
Pas op! Laaghangende hemel! 
Nijmegen, december 2006 

 

 

Beste kinderkerkkinderen, ouders ook 

Wees gegroet, Maria. Ken je die woorden? Doe komen van Gabriël. 
Een engel, een boodschapper van God, die aan Maria het goede 
nieuws bracht, dat ze een kindje krijgen zou. Jezus nog wel. 

Ja, en negen maanden later kwam Gabriël weer in het nieuws. Je 
raadt wel waarom: het kind was geboren! Yes! Dat moet iedereen 
horen, zegt Gabriël, en hij zingt Glo.oo.oo.ooria, met zeven o's. 

Gabriël is niet de enige engel. Lucifer is er ook nog. Die kan heel 
lastige vragen stellen, en dan weet Gabriël het ook niet meer. Oh 
jee, als dat maar goed gaat… 

Gelukkig zijn er nog zeker 100 
andere engelen. Samen zorgen 
ze dat het allemaal goed komt 
met kerstmis. Met hun vleugels 
brengen ze de hemel op de 
juiste plek. Ze brengen het 
goede nieuws naar de aarde. En 
ze zorgen dat de herders het 
horen! (En die vertellen het dan 
wel verder). 

Kom je ook? Trek vooral veel witte of lichte kleren aan. Breng oude 
witte overhemden mee. En als je zin hebt, oefen je het liedje vast. 
De noten zijn makkelijk, maar dat latijn… 

We zien je graag komen, in… De zwevende hemel! 
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Geachte ouders, 

We proberen onze kerst- en paasvieringen goed te laten verlopen, door de kinderen 
actief te betrekken in het spel. We vragen u de kinderen niet bij u op de stoelen te 
houden. Verder verzoeken we u de leeftijdsgrens in acht te nemen: de vieringen zijn 
voor kinderen van 4 jaar en ouder.  

Ook kinderen die anders niet in de kinderkerk komen, zijn van harte welkom. Misschien 
brengt u wat extra witte overhemden voor hen mee? 

 



En verder… 

Project! 

We zijn al halverwege een project voor kinderen die wel wat hulp 
kunnen gebruiken. In Afrika is een land, dat heet Ghana, en daar is 
een dorp Nkoranza, en daar is een weeshuis waar elf kinderen wonen 
die geen vader en moeder meer hebben.  

Gelukkig zijn er vier Nijmeegse studenten die hen helpen. En wij 
helpen hen! Vier keer kinderkerk, de laatste keer op 21 januari met 
een grote actie in de kerk. Zie ook www.letkidssmile.nl  

Dopen, en niet zomaar 

Nieuwe mensen, kom erbij! Kinderen dopen, dat doen we elk jaar. 
Meestal zijn het baby's of peuters. Maar dit jaar is het wel 
even wat anders: dan gaan we Amber dopen, op 18 maart. Hier 
zie je haar op de foto bij de Jacobsladder waarop de engelen 
naar de aarde komen en weer terug naar de hemel gaan. Weet je 
nog? 

or-

kinderkerk/Tafelfeest

Tafelfeest 

En dan op 17 juni, vieren we Groot Tafelfeest. We, dat zijn alle 
kinderen van groep 4 of 5 of 6 die meedoen: twee maanden vo
bereiden en dan is het feest. Als je er bij wilt horen, kijk op 
www.ru.nl/  en geef het gauw aan ons door.  

 
Programma 2006 / 2007 
Van 3 september 2006 tot en met 17 juni 2007 zijn er kindernevendiensten op de eerste en derde zondag van de maand, 
om 11 uur in de kerk aan de Prof. v. Weliestraat. 

Op kerstavond 24 december is er om 19 uur een kerstviering voor kinderen van de basisschoolleeftijd.  

Op zaterdagavond 7 april is er om 19 uur een paasviering voor kinderen van de basisschoolleeftijd, met een terugblik op 
de Goede Week. 

Data 2006: 

3 september 
17 september 
1 oktober 
15 oktober 
5 november 
19 november 
3 december: project weeshuis Ghana 
17 december: project II 
24 dec. 19:00 Kerstviering 

Data 2007: 

7 januari: project III 
21 januari: projectafsluiting 
4 februari 
18 februari 
4 maart 
18 maart: Doopviering 
1 april 10:45  Palmpasen 
7 april  19:00  Paasviering 
15 april 
6 mei 
20 mei 
3 juni 
17 juni: Tafelfeest 

Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen 

www.ru.nl/kinderkerk  
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