
Een poort voor de koning
Kinderkerst in de Studentenkerk, 2003 

In de sterren staat het geschreven:  
er zal een koning komen,  
een koning als geen ander!  
Een goede koning, goed voor alle mensen.  

Wat doe je dan? Natuurlijk, je zorgt dat hij goed aankomt.  
En dat hij goed aan zijn werk kan beginnen. 
Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe help je een koning? 

 

 
 
 

 
 
Ouders en andere 12-plussers, 

Wij vragen u om vooral de jongere kinderen te assisteren met 
het kunstig omwikkelen en versieren van hun stenige bijdrage 
aan de wereldvrede. Vannacht zal hun bouwsel ook de viering 
van de volwassenen opluisteren. 

Na de viering is er limonade en koffie voor iedereen. 

Ter dekking van de onkosten voor deze viering staat bij de 
uitgang van de kerk een mandje op uw bijdrage te wachten. 

Voelt u uzelf en uw kinderen verbonden met de Studentenkerk, 
dan hebben wij graag dat u uw kinderen inschrijft in de 
kinderkerklijst. Deze hangt ter controle, correctie en 
aanvulling achterin de kerk aan het prikbord.  Ingeschreven 
kinderen ontvangen enkele malen per jaar een uitnodiging. 

In het eerste semester van 2004 zijn er kindernevendiensten 
op elke eerste en derde zondag van de maand. Op 10 april is er 
om 19 uur een paasviering met terugblik op de Goede Week, 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 20 juni is er Groot 
Tafelfeest.  

 
Deze viering is bedacht en opgezet door de Kinderkerkgroep 
van de Nijmeegse Studentenkerk; tekst en muziek zijn 
geschreven door Willibrord Huisman.  

Op de Internetsite van de Kinderkerk vindt u het nieuws, jaar-
programma, achtergrondinformatie, spelen, verhalen, liederen, 
partituren, plannen, verslagen, foto's en veel kindertekeningen: 
http://www.kun.nl/kinderkerk 

 

De kinderkerkgroep: 

Inge Leuverink, Jos Brink, Emérence Drenth, Riekie 
Dunnewind, Marlieke Overmeer, Wilma Poelstra,  Lisette Stok, 
Bart Spijkerboer (024-3566813), Willibrord Huisman (024-
3563753; willibrord.huisman@inter.nl.net). 

Studentenkerk Nijmegen 
Erasmuslaan 15, 6525 GE 
NIJMEGEN, 02
m.oomen@studentenkerk.kun.nl 
http://www.kun.nl/studentenkerk 

4-3619188, 

 



Bouwen aan de vrede 
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* Willibrord Huisman
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Dit lied zing je twee keer. Eerst zing je de drie muziekregels met de tekst van 1. , dan nog een keer, met de tekst van 2. Het is wel 
mooier met een pianist erbij. Die speelt dan dus zes keer hetzelfde. Je kunt het ook allemaal tegelijk zingen: dan is het een 
driestemmige canon. Wel goed tellen, want anders ontspoort het. Oh ja, en denk eraan: die eerste regel, die is van de heraut. Dus die 
moet je heel stevig zingen. En de laatste, die is van de engel. Dus die zing je heel mooi alsof je vliegt. 
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