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Dit is versie 3 

Deze versie heeft een compleet uitgewerkt en doorgerekend script. De synopsis is op essentiële 
punten bijgewerkt zodat deze in overeenstemming is met het nu uitgeschreven script. 
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Synopsis 

Opzet en doelgroep  

Dit kerstspel is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar, die op Kerstavond in de Studentenkerk komen 
voor een speciale kerstviering voor kinderen. Deze viering bestaat volledig uit dit spel, dat door 
volwassenen gespeeld wordt, waarin de kinderen ter plaatse zelf een rol krijgen – in dit geval als gast 
in de herberg. Ook maken de kinderen iets dat in het spel past.  

Het spel veronderstelt dat de kinderen het kerstverhaal min of meer kennen. Een deel van de kinderen 
die in de Studentenkerk naar dit spel komen, komt verder nooit in de kerk. De ouders kijken mee en 
helpen vooral met de kinderactiviteit en met zingen. Sommige aspecten van het spel hebben meer 
betekenis voor oudere kinderen en de ouders. 

Onderwerp, thema, titel 

In dit spel beleven we Lucas' kerstverhaal vanuit de herberg. Die vergroten we tot een vijfsterrenhotel 
waar geen plaats is voor arme sloebers zoals herders en 's nachts aankloppende ongetrouwde 
stelletjes. Naarmate het kerstverhaal zich buiten de herberg ontrolt, krijgt de waard het benauwd: die 
vijf sterren, dat is toch niet alles. Als de gasten Maria, Jozef en Jezus bezocht hebben, besluiten ze de 
weg van de herders te volgen: het goede nieuws de wereld in brengen.  

Het kerstverhaal zoals we het kennen is maar ten dele beschreven in de bijbelteksten van Lucas en 
Matteüs: een groot deel is nadere invulling. Zo is er nergens sprake van een schuurtje, stal of grot, 
ook al volgt dat wel min of meer uit de voerbak. Evenmin is ergens aangegeven dat dat schuurtje in 
het vrije veld stond, dat het daar koud was, en dat het midwinter was. We doen er hier nog een 
schepje bovenop door het contrast tussen herberg en oud schuurtje te vergroten, door de herberg een 
plaats van luxe, zelfzucht en zelfvoldaanheid te laten zijn en het schuurtje juist een bron van 
soberheid, naastenliefde en verkondiging. 

In de naam van de herberg 'Grand Hotel Vijf Sterren' gebruiken we een toevallig contrast, namelijk dat 
Michelin ooit bedacht heeft de hotelkwaliteit met sterren aan te geven. Het beste is daardoor vijf 
sterren; maar de kerststal heeft er maar één (en wel van Matteüs, niet van Lucas). 

De titel 'De meetellers' is zowel letterlijk als figuurlijk te nemen. Figuurlijk gaat het om de belangrijke 
mensen in het hotel ten opzichte van de arme sloebers die niet meetellen. We versterken dat door het 
'tellen' van de volkstelling van de keizer te benadrukken. Bovendien nodigt de trotse waard zijn gasten 
nadrukkelijk uit om al zijn vijf sterren te tellen, en als extra komische noot noemt hij om de haverklap 
vijf synoniemen, die hij op zijn vingers telt.  

Een verhaaltechnische kunstgreep betreft het verband tussen de volkstelling, het aanmaken van een 
profiel, het verspreiden van het Goede Nieuws over heel de wereld, het Internet, en het plakken van 
de A5-jes op de grote deur van de kerkruimte. Voor mensen met fantasie wordt dit alles volstrekt 
aannemelijk doordat we keizer Augustus het epitheton 'Index van het Internet' meegeven.  

Samenvatting van het spel 

De heraut van de keizer wacht de kinderen en hun ezels al buiten de kerk op en gebiedt hun zich in te 
schrijven in verband met de volkstelling. Keizer Augustus doet dat tegenwoordig via Internet. De 
kinderen krijgen daartoe registratieformulieren mee. Eenmaal binnen nodigen twee deernen en de 
waard de kinderen uit voor een aangename overnachting in de herberg, pardon, het Grand Hotel Vijf 
Sterren (= de koffieruimte). Ze kunnen hun ezels (de ouders) in een kring om hen heen stallen. 

In het hotel gaat het er luxe aan toe. Mooi kerstliedje, danseressen, limonade, speculaas, alles is er 
voor de vermoeide gasten. En heeft u de sterren al geteld? 

De oude Jesaja, komt een verhaal voorlezen; er wordt met tegenzin naar geluisterd. Wie heeft er nou 
nog wat aan zo'n oud boek. En wat een raar verhaal trouwens. 

Als het tijd wordt om de bedden op te maken, kloppen er een paar herders aan de deur. Het is zo 
koud, zouden ze misschien mogen  overnachten? Maar nee, het is een vijfsterrenhotel, daar horen 
geen arme sloebers, die niet meetellen. De waard jaagt ze weg. Gaan jullie maar in het veld 
overnachten, net als je schapen! 

www.ru.nl/kinderkerk 
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Als bijna alle bedden opgemaakt zijn, gaat de bel alweer. Wie nu dan, zo laat nog? Een jong stel. Een 
timmerman? Nee, dat kan echt niet. Bovendien, dit is een vijfsterrenhotel, daar horen geen 
ongetrouwde stelletjes. Wat? Nog zwanger ook? Foei. De waard wil ze meteen wegjagen, maar de 
deernen protesteren. Nou goed dan; hij verwijst hen naar het 'eensterrenhotel' aan de andere kant van 
het veld en geeft ze wat beddegoed mee. Maria en Jozef bedanken hem en gaan op weg. De deernen 
mopperen op de waard. Het is helemaal geen éénsterrenhotel, het is een oude schuur! En het is geen 
beddegoed, maar oude lappen!  

Uiteindelijk gaat iedereen slapen. Wordt het inderdaad die bijzondere nacht, waar Jesaja over 
voorlas? In elk geval wordt het wel ineens heel donker. En dan horen ze een vreemd gezang, ze zien 
fel licht door de ramen heen. Het beweegt. Het lijkt wel of er een engel vliegt achter het glas!  

Dan is het weer donker. De waard wordt er bang van. De deernen zeggen dat de waard zo bang is 
omdat hij een slecht geweten heeft. 

En jawel, nauwelijks slaapt iedereen of er wordt luid op de deur gebonkt. Het zijn de herders. Ze 
vertellen wat ze gezien hebben, van de engel die vertelde van het kindje in een voerbak, in doeken; 
en dat ze dat in Betlehem toen precies zo hebben gezien. Met een schitterende ster erboven. 

De waard raakt nu helemaal van slag. Dat is precies wat Jesaja had voorgelezen! En hij heeft die 
mensen weggejaagd… Hoe moet dat nou? Maar de deernen zijn niet bang. Ze roepen de gasten op 
om gauw mee te gaan, en zeggen de waard dat hij ook niet bang hoeft te zijn: het zal goed komen. 

Ze gaan op weg in de koude nacht, met hun ezels erbij. Moeilijk is het niet: zodra ze de herberg uit 
zijn, verschijnt de engel ook aan hen, en wijst hen de weg. In de verte schijnt een schitterende ster 
boven het schuurtje met Maria, Jozef en het pasgeboren kindje, in doeken gewikkeld, in een voerbak. 
De waard vertelt dat hij erg veel spijt heeft, en dat hij nu ziet dat zijn vijfsterrenhotel de wereld niet 
redden zal, maar dit kindje wel. Hij heeft gelukkig een stapel warme dekens meegebracht.  

De deernen besluiten dat het goede nieuws verder verteld moet worden, aan iedereen op de wereld. 
Maar hoe doen ze dat? Door het op te schrijven op een plek waar iedereen het ziet. Dan bedenken ze 
dat dat prima kan op de registratieformulieren, die de heraut immers op Internet zal plaatsen.  

Alle kinderen schrijven of tekenen nu een bericht op het registratieformulier en geven het aan de 
heraut, die hen namens de keizer bedankt. Hij hangt de formulieren op de grote deur, zodat iedereen 
ze voortaan lezen kan. En aan het eind zingen we allemaal nog eens het kerstliedje.  

Lied: Een voerbak voor een koning ( 1996 ) 

Dit liedje is wel voor de kinderkerk geschreven, maar maar nauwelijks gebruikt (Judith en Eva hebben 
het alleen een keer voorgezongen). Het gaat over de nederigheid van de voerbak, de bijzondere 
tekenen, en de verlossing; zie de tekst hieronder. Muzikaal heeft het de vorm van een traditioneel 
kerstliedje; de eerste zes noten zijn dezelfde als van 'Maria die zoude naar Betlehem gaan'. Het kan 
worden voorgezongen waarbij iedereen de laatste regel van elke strofe herhaalt. Het duurt anderhalve 
minuut. 

Een voerbak, een schuurtje, een ezel, een os, 
en herders met schapen, wat stro en wat mos: 
Wat mag dat wel wezen, waar gaat dat voor door? 
Wie zo wordt geboren, die stelt niet veel voor. 

Een meisje, een engel, drie wijzen van ver 
en Gloria Deo!, en kijk wat een ster 
En dat voor zo'n kindje, wat mag dat wel zijn? 
dat moet veel beloven, al is het nog klein. 

Hosanna, hij is het, de redder van ons al, 
Die voor alle mensen het kruis dragen zal 
Wie mag dat wel wezen, die dat voor ons doet? 
Wie zo'n weg kan wijzen, is koning voorgoed. 

Lied: Glo-oo-oo-ooria ( 1996 / 2006 ) 
Zie http://www.ru.nl/kinderkerk/ZwevendeHemel/LiedGlo7ria.htm  

www.ru.nl/kinderkerk 

http://www.ru.nl/kinderkerk/ZwevendeHemel/LiedGlo7ria.htm
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Dit is het lied dat de engel zingt. Het refrein heeft de latijnse tekst van het engelenkoor; de drie 
coupletten geven de tekst van Gabriël, en dat alles volgens Lucas. De coupletten komen uit 1996 en 
worden solo door de engel gezongen. 

Gloria  
in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 

 Wees maar niet bang, 
 want ik heb goed nieuws voor jullie, 
 goed nieuws voor iedereen. 

Gloria… 

 Vandaag is in Betlehem, 
 de stad van koning David, 
 de Redder geboren: 
 de Messias, 
 die zo lang al wordt verwacht. 

Gloria… 

Je kunt hem hieraan herkennen: 
 het is een kindje, 
 in doeken gewikkeld, 
 en het ligt in een voerbak. 

Gloria… 

Bijbelteksten 

Lucas 2 vers 7 
Bron: http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=lucas+2  

Nieuwe Bijbelvertaling Statenvertaling 1637 Statenvertaling 1977 NBG 1951 Willibrordvertaling 1995 

en ze bracht een zoon 
ter wereld, haar eerst-
geborene. Ze wikkelde 
hem in een doek en 
legde hem in een 
voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats 
was in het nachtverblijf 
van de stad. 

Ende sy baerde haren 
eerst-geboren soon, 
ende wandt hem in 
doecken, ende leyde 
hem neder inde cribbe, 
om dat voor haer lieden 
geen plaetse en was 
inde herberge. 

En zij baarde haar 
eerstgeboren Zoon, en 
wond Hem in doeken, 
en legde Hem neer in 
de kribbe, omdat voor 
hen geen plaats was in 
de herberg.   

en zij baarde haar 
eerstgeboren zoon en 
wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem 
in een kribbe, omdat 
voor hen geen plaats 
was in de herberg.   

en ze baarde een zoon, 
haar eerstgeborene; ze 
wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem 
in een voerbak, omdat 
er geen plaats voor hen 
was in het 
gastenverblijf.   

Jesaja 9,1-6, Willibrordvertaling 1995 
Bron: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jes9%2C1-
6&id18=1&id16=1&id35=1&mv1=1&id36=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=19&idp1=17&idp2=36  

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die 
wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.  

Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen 
zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het 
verdelen van de buit.  

Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, 
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.  

Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels 
worden verbrand, en verteerd door het vuur.  

www.ru.nl/kinderkerk 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=lucas+2
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jes9%2C1-6&id18=1&id16=1&id35=1&mv1=1&id36=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=19&idp1=17&idp2=36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jes9%2C1-6&id18=1&id16=1&id35=1&mv1=1&id36=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=19&idp1=17&idp2=36
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Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij 
rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, 
vader voor eeuwig, vredevorst. 

Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn 
koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid 
vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de HEER van de machten 
zal dit teweegbrengen. 

Relatie met andere kerstspelen 

De kern van dit spel komt al uit 'Een poort voor de koning', waarin ook een zelfzuchtige waard 
voorkomt met een vijfsterrenhotel ("Want die vijf sterren, die hangen er niet voor niets"), die later 
berouw krijgt. Verschil is dat de kinderen hier nadrukkelijk de herberggasten zelf worden.  
Zie http://www.ru.nl/kinderkerk/Poort/Fotoverslag.htm  

De heraut zit in vrijwel alle kerstspelen. Verschil is dat-ie hier geen ommezwaai maakt, en dat zelfs 
Keizer Augustus zich soepel in het geheel voegt. 

Enscenering en special effects 

Plaats van handeling is de herberg, in feite de koffieruimte van de nieuwe kerk. Voor zover deze moet 
worden ingericht is het als de lounge van een luxe hotel anno 2008. Boven de bar hangen vijf 
protserige sterren naast elkaar. 

De kerkruimte doet dienst als veld: daar speelt het wonder zich af. Aan de verste kant (dat is, nota 
bene, direct onder het kruisbeeld) staat een schuurtje van een paar palets waarin de heilige familie 
zijn intrek neemt. Erboven hangt één bescheiden maar wel prachtige ster. 

Gabriël verschijnt eerst aan de herders op het veld. De gasten zijn dan nog in de herberg; maar omdat 
deze door halfmat glas gescheiden is van de kerkruimte kan de verschijning extra wonderlijk worden 
waargenomen. Gabriël zingt dan niet, maar fluit. Hij draagt albe, enorme vleugels, en gouden aureool.  

Als iedereen bij de kerstgroep aankomt, wordt het dringen; niets aan te doen. Kinderen op de vloer, 
ouders erom heen. Idem bij de deur met berichten.  

Kinderactiviteit 

In dit spel is de knutselactiviteit van de kinderen wat moeilijk in het verhaal te plaatsen. We gebruiken 
de volkstelling als aanleiding om de kinderen registratieformulieren in te laten vullen. Die zien eruit als 
een internetpagina waarop je je persoonlijk profiel invult; dit doen ze grotendeels al voor het begin van 
het spel, in de herberg. Aan het eind van het spel tekenen of schrijven de kinderen het bericht over het 
goede nieuws. De formulieren gaan vervolgens zowel naar keizer Augustus als naar het Internet, 
maar worden feitelijk op de deur geplakt, opdat iedereen ze kan zien.  

Ouderekinderenactiviteiten tevoren 
• Vijf danseressen, die het dansje 'I will lift up your name' van de laatste Overstap herhalen.  
• K5, het kinderkerkkerstkoortje, dat het liedje voordraagt 
• Twee herders: rollen instuderen 
• 2-5 sterknutselaars: maken de vijf herbergsterren 
• 2 sterknutselaars: maken de ster van Betlehem (met kerstlampjes) 
• Decor bouwen 

www.ru.nl/kinderkerk 
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Materiaal 

Spul 
• Voor de sterren: 

 glimmend materiaal 
 karton 
 voor de ster van Betlehem: houten framepje, kerstlichtjes, verlengsnoeren 

• Voor de engel 
 Vleugels, rugconstructie, aureool, albe, wit overhemd, in tien minuten aantrekbaar 
 Een of twee bouwlampen. 
 Misschien iets waardoor de engel wat hoger kan optreden (waardoor het vanuit de 

koffieruimte lijkt of-ie vliegt) 
• Voor de kerststal 

 Houten palets  
 Voerbak 
 Waarlijk schitterende ster. Met lampjes erin! 

• Voor de kinderactiviteit 
 80 voorgedrukte registratieformulieren op A5 met ruimte voor goednieuwsbericht 
 kleurstiften 
 verwijderbaar maar wel één avond lang klevend plakband 

• Voor de herberg 
 Dekens omdat #%^&@(!! de kussentjes weggegooid zijn 

maar die zijn dan meteen een mooi luxe geschenk voor Maria c.s. 
 Versnaperingen om uit te delen in het begin van het spel 

- Niet-klevende versnaperingen – speculaas of zo 
- Limonade in kleine eensloksbekertjes? Doosjes met rietjes? 

• Heraut 
 herautuitdossing inclusief buitengewoon glimmende helm 
 perkamenten rol 
 trompet  

Kleding 

Zie de  tabel 

Licht 

We hebben vooralsnog de volgende soorten licht: 
• Flinke verlichting in de herberg (gaat alleen uit als ze gaan slapen) 
• Leeslampje van de waard 
• Spots (bouwlampen) in de kerk om Gabriël te laten verschijnen 
• Licht bij de kerststal  
• Licht in de kerstster 

We moeten tevoren uitzoeken wat hiervan wel en niet kan (met name hoe snel licht uit en aan kan). 

Uitnodiging 

Bij het begin van de advent. Via e-mail, met zowel link naar de website als een bijlage in pdf met de 
muziek. Want we vragen kinderen en ouders het liedje thuis al in te studeren. 

Liturgieblad / ouderinstructie 

Dit is een vel dubbelzijdig A4 gericht op de ouders met tenminste 
• tekening (ook voor op de website) 
• inleiding in kindertaal  
• de muziek: zowel 'Een voerbak voor een koning'  als 'Glo-oo-oo-ooria' 
• verwijzing naar de website 
• achtergrondinformatie over de kinderkerk + programma 2009 

www.ru.nl/kinderkerk 
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Personen / rollen / functies / attributen 

 
rol door wie functie attributen, kleding, 

instrument 

Heraut Jos kondigt de volkstelling aan;  
bespreekt de goednieuwsberichten 

Romeins pak, trompet, 
perkamenten rol 

Waard Geert is de zelfzucht zelve maar komt tot inkeer Pak of karikatuur daarvan 

Twee deernen  Mariske  
& Marloes 

verwelkomen de binnendruppelende kinderen in de 
herberg, zetten ze aan het werk, trekken op met de 
kinderen, protesteren geleidelijk aan meer tegen het 
waardbeleid, etc. 
Mariske staat het dichtst bij de kinderen; 
Marloes heeft weerwoord tegen de waard 

Sjieke dameskleding, liefst 
zwart met rood. 

Jesaja Riekie leest oude tekst uit het Boek over de komst van de 
Messias 

Oudewijzemensenkleren, maar 
niet als karikatuur. 

Jozef Edgar klopt met Maria vergeefs bij de deur aan Fleece pij + sandalen 

Maria + Jezus Wieke + Joris zijn Meisje in het blauw + Messias;  
Maria ontvangt de kinderen, 
regelt voor de waard Verlossing van Zonden 
en vraagt aan het eind om een slotzang 

Blauw kleed; 
Fles/borst/pink 

Engel Willibrord kondigt tweemaal de komst van Messias aan, 
eerst alleen met blokfluit, tweede keer met tekst 

Albe + vleugels + witte sokken 
+ aureool + altblokfluit + fel licht

Twee assistent-
herauten 

Jongeren: 
… + …  

zorgen dat de arriverende ouders en kinderen zich 
rond de heraut verzamelen 

geen, behalve als ze zelf iets 
leuks bedenken & regelen 

Twee garderobe-
dames (m/v) 

Jongeren: 
… + … 
 

zorgen dat ouders en kinderen de jas ophangen en 
dat de ouders de ouderinstructie plus enquête 
krijgen 

geen, behalve als ze zelf iets 
leuks bedenken & regelen 

Twee ezelstallers Jongeren: 
… + … 
 

ontvangen de ouders in de koffieruimte en zorgen 
dat ze een stoel of staanplaats krijgen en reageren 
bijtijds bij dreigende overbezetting (dan moeten er 
stoelen weg) 

geen, behalve als ze zelf iets 
leuks bedenken & regelen 

Koortje Kinderen +  
jongeren  

treden op met het liedje, na drie keer in december 
geoefend te hebben.  

geen 

Vijf dansmeisjes Jongeren van 
overstap 2008 

zetten de toon in de ozo mondaine herberg Wat meisjes dan vanzelf 
aantrekken 

Twee herders Jongeren: 
Hester + 
vriendin 

komen vergeefs aan de deur 
komen later terug om te vertellen 

Herderkleren uit De Wonderwol

Dirigent Willibrord 
(wordt na  
enige tijd 
engel) 

zingt met de ouders kerstliederen vooraf; 
markeert begin van het spel; 
oefent het liedje in met de kinderen; 
dirigeert & fluit blok waar nodig; 
dankwoord & opruiminvitatie 

Sopraninoblokfluit 

Pianist Jozef begeleidt zodra we in de kerkruimte zijn 
vereist nog nader overleg 

vleugel in de kerkruimte 
elektrisch ding in koffieruimte?
partituren 

Coördinatie, financiën Geert  is de Grote Roerganger van dit al  

Script en regie Willibrord  is de creabea van de club  

Assistent groot licht …  doet licht op het juiste moment aan en uit  

Vleugelassistent Grote Eva helpt Willibrord met de engelenvleugels binnen 10 
minuten aan te krijgen 

 

Koffieploeg koffieploeg limonade, thee, koffie  
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Script 

Vooraf 

-3. 18:40 Buiten: de heraut van de keizer 

Als ouders en kinderen de kerk benaderen, staat de heraut daar al. Hij wordt vergezeld door twee 
assistent-herauten. Zij zorgen dat ieder zich rond de heraut verzamelt. Als er genoeg mensen zijn, 
blaast de heraut zijn trompet, ontvouwt een perkamenten rol, en leest op strenge toon voor. 

Zijne   
Generale Grootheid 
Regeerder van Rome 
Vorst der Volkeren 
Weldoener der Wereld 
Heerser van het Heelal 
Index van het Internet 

Keizer Augustus 

beveelt: 

Alle mensen  
zullen worden geteld. 

Zij zullen zich registreren; 
zij zullen hun profiel invullen; 
zij zullen hun avatar uploaden; 
zij zullen een bericht posten1. 

Zodoende zullen zij meetellen  

bij 

zijne   
Generale Grootheid 
Regeerder van Rome 
Vorst der Volkeren 
Weldoener der Wereld 
Heerser van het Heelal 
Index van het Internet 

Keizer Augustus 

De heraut trompettert nog een keer, en ziet dan vooralsnog alleen de kinderen staan. 

Heraut: Ha! Ik zie hier allemaal mensen die meetellen2! 

U krijgt nu een registratieformulier.  
Wilt u dat zorgvuldig invullen? 

U brengt de nacht door in Grand Hotel Vijf Sterren? 
Dan treft u daar ongetwijfeld schrijfgerei. 

                                                      
1  Spreek uit: poowsten 
2  De onderbroken onderstreepte woorden zijn sleutelwoorden die telkens terugkomen. Ze komen uit de liedjes en uit de 

teksten van de heraut en Jesaja. Als je niet de letterlijke tekst gebruikt, maar improviseert, moet je zoveel mogelijk 
proberen letterlijk deze sleutelwoorden te gebruiken. 
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Pas dan kijkt hij iets hoger 
Ah! U heeft uw ezels meegebracht! 
Daar is in de Vijf Sterren ook wel onderkomen voor, 
ook al tellen die eigenlijk helemaal niet mee. 

Vervolgens delen de assistentherauten de registratieformulieren uit aan de kinderen. 

-2. 18:40 Vooraf: ontvangst in de Vijf Sterren 

Bij binnenkomst ontvangen twee garderobedames (m/v) de kinderen en ouders; zorgen dat ze hun 
jassen ophangen; en geven de ouders een ouderinstructie met muziek, plus een enquête. Daarna 
leiden ze kinderen en ouders naar de koffieruimte. 

Aldaar ontvangen de twee deernen de kinderen. (De waard is nog nergens te bekennen.) Ter plekke 
zijn kleurviltstiften beschikbaar; de kinderen beginnen hun profiel in te vullen, en ze tekenen een 
vrolijke avatar van zichzelf. Alleen het bericht laten ze nog leeg. "Daar kun je beter nog een nachtje 
over slapen".  

Probleem van deze opdracht is dat die eindig is. Wat doen de 
vroegkomers als ze dit af hebben? 

Ondertussen ontvangen twee stalknechten de ouders en helpen hen een goede zit- of staanplaats te 
vinden. Bij dreigende overbezetting mobiliseren ze mensen om stoelen te verwijderen om zodoende 
meer staanplaatsen te maken.  

Kerstliedjes?  
Glo7ria 

Een voerbak voor een koning 
Vleugel via open deur / spiegel? 

De ouders zingen onder directie van Willibrord stemmige kerstliedjes. Eventueel ook het Glo-oo-oo-
ooria. 

-1. 18:55 Liedje oefenen met de ouders 

Willibrord oefent met de ouders het nieuwe liedje, opdat ook de kinderen dat alvast gehoord hebben.  

Tenslotte begint het spel dan echt. 

Spel 

1. 19:00 De deernen en de waard 

De twee deernen lopen nog een beetje tussen de gasten door, vragen of alles in orde is, zetten her en 
der nog een stoel recht, verwelkomen nog een laatkomer. 

Marloes: Nou beste gasten, 
jullie moeten weten dat je welkom bent hoor. 

Een goed onderdak, daar heeft iedereen recht op. 

Mariske: Ja, zeg dat wel Marloes, 
Ook al komen er nog zoveel gasten, ze tellen allemaal mee! 

Ze kijkt naar een paar half ingevulde registratieformulieren en knoopt er een gesprekje over aan met 
een paar gasten. (NB: wat de kinderen zeggen moet je duidelijk verstaanbaar herhalen) 

Wat heeft u trouwens een interessante formulieren? 

Waar heeft u die gekregen? Van wie?  
Ah, u bedoelt de heraut van de keizer? 
Heeft die u hiernaartoe gewezen? 

www.ru.nl/kinderkerk 



Script_Meetellers.doc, p. 10  

Marloes:  Dat zal de waard wel weer geregeld hebben, Mariske. 
Die zal de heraut wel een bonus hebben beloofd. 

Zodat de rijkste mensen hier komen.  
Want die betalen het meest. 

Ja, zo is-ie wel. 

Ze voelt eens aan wat mooie kleren van de kinderen.  
Moet je zien hoe deftig ze zijn. 

Mariske: En dat ze zoveel ezels bij zich hebben!  
En van die luxe ezels! 
Ja, de waard weet zijn gasten wel te vinden. 

Waar is-ie eigenlijk? 

De waard komt op. Een opgeblazen mannetje. Met enige moeite werkt hij zich tussen alle ezels door 
naar voren. 

Waard: Potdumme, wat doen al die ezels hier? Wat is hier aan de hand? Zijn we 
een manege geworden of zo? Een dierenasiel soms? 

Pas dan ziet hij de grote schare rijke gasten. Hij kijkt verblijd op. 
Maar… Welkom! 
Welkom, beste gasten, welkom, welkom. 

Hij kijkt naar zijn rechterhand, met vier vingers uitgestrekt, alsof hij aan het tellen was, vouwt zijn pink 
uit en tikt ertegen:  

Eh, * welkom ja. 

Het is mij een groot genoegen dat u met ontelbaar velen gekomen bent. 

En wel hiernaartoe.  
Het Grand Hotel Vijf Sterren. 

Ja, dat heeft u toch wel gezien, mag ik aannemen? 

U bent niet zomaar in een * gasthuis, 
of in een * herberg,  
of een * nachtverblijf,  
of * hoe je het noemen wilt. 

Bij elk * woord telt de waard weer op zijn rechterhand, totdat hij weer bij zijn pink uitkomt: 
Nee, u bent in een * Grand Hotel! 

En zo verder 
Dat betekent: *Comfort. *Luxe. *Gemak. *Weelde. *Overvloed. 

Ja, en dat merkt men. Dat voelt men. Dat proeft men, dat hoort men, en 
dat ziet men. 

Een Grand Hotel, dat telt pas mee in de wereld. 

Het * beste van het * beste van het * beste van het * beste van het * 
beste. 

Heeft u ze gezien, de sterren? Telt u maar mee: 

Er volgt nu een ceremonieel tellen van de sterren, dat zich straks nog een paar keer herhalen zal. 
Eén, twee, drie, vier, vijf!  

Nu komen de deernen zich ermee bemoeien. 

Marloes: Nou, nou, waard, zo kan-ie wel weer hè? 
Denk je nou dat onze gasten daarvoor gekomen zijn? 

Al dat getel van jou.  

Het is kerstavond!  

Mariske: Laten we aan het avondprogramma beginnen.  
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Eh, eens zien,  
oh ja, beste gasten, 
een kerstkoortje. 

K5, het kinderkerkkerstkoortje 

2. 19:05 Entertainment: K5 zingt kerstliedje 

Het kinderkerkkerstkoortje komt op en zingt het liedje. Willibrord dirigeert, de gasten plus ezels 
herhalen telkens de laatste regel. Veel applaus natuurlijk. 

K5 zingt 
een voerbak voor een koning 

Mariske: Nou, dat was prachtig hoor! 
Dankjewel, kinderkerkkerstkoortje! 

Waard:  Ja, dat kun je wel zeggen. 

Leuk ook, die naam, K5, 
*kinder*ker*k-*kerst*koortje, ja het klopt. 

Maar wel had ik liever vijf coupletten gehoord in plaats van drie. 
Dat snap je wel. 

Marloes: Hè, waard, het was precies mooi zo.  
Drie. 

Eerst van zo'n armoeiig kindje, 
en dan… 

3. 19:10 De herders zijn niet welkom 

Er wordt op de deur geklopt. Mariske loopt naar de deur en haalt twee herders binnen. (Ze moeten 
een eindje naar binnen komen omdat de deur teveel buiten het centrum van handeling valt). 

De waard kijkt de herders aan alsof ze vuilnis zijn. 

Waard: Waarvoor komen jullie? 

Herder 1: Eh, meneer de Waard,  
wij zouden graag… 

Herder 2: Ziet u het is zo koud buiten en … 

Herder 1: Misschien kunnen we hier overnachten, 

Herder 2: Bijvoorbeeld tussen de ezels? 

Waard: Wat? Herders? Hier? In een * Grand Hotel? 
Mijn * Grand Hotel? Mijn vijfsterren * Grand Hotel?  
Tussen de * Grand Hotel ezels van mijn * Grand Hotel gasten? 

Wie denken jullie wel dat je bent? 
Wat stellen jullie nou helemaal voor?  

Jullie tellen helemaal niet mee! 

Jullie horen tussen je schapen! 
Daar, buiten, op het veld! 

Of zijn jullie soms bang dat je niet kan slapen? 
Dat er gekke dingen gebeuren vannacht? 

Nou, weet je wat je dan doet? 
Dan ga je gewoon schaapjes tellen!  
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Ja! 
Schaapjes tellen.  
Maar wel buiten. 
Dus niet hier. 

Want die vijf sterren, die hangen er niet voor niks! 

Hij doet de sterrentelceremonie met de gasten 
Een, twee, drie, vier, vijf! 

En dan tegen de herders: 
En nou wegwezen jullie! 

De herders druipen in stilte af. Krakend gaat de grote deur weer dicht. 

4. 19:12 Jesaja leest uit het oude boek 

De deernen hebben een onderonsje 

Mariske: Vond je dat nou netjes, Marloes. 

Marloes:  Nou nee. Dat doe je toch niet. 
De waard kijkt alleen of ze deftig zijn. 

Of ze geld hebben, eigenlijk.  

Mariske:  Alsof arme mensen niet meetellen. 
Alsof we niks van ze zouden kunnen leren. 

Marloes:  We hadden ze best op zolder kunnen laten slapen. 
Bij de oude Jesaja. 

Mariske: Wie? Jesaja?  
Die ken ik helemaal niet. 

Marloes:  Die zie je ook bijna nooit.  
Die komt van vroeger. 
Hij houdt niet van al dat gedoe hier. 

Zit altijd met zijn neus in de boeken. 

Soms leest hij eruit voor. 
Je snapt er niks van,  
maar er zit toch meer in dan je denkt. 

Hé, daar zul je hem net hebben.  

De oude Jesaja komt te voorschijn, met een grote oude bijbel in de hand. Hij loopt recht op de waard 
af. De waard is een klein beetje bang voor hem. Maar Jesaja kijkt helemaal gelukkig. 

Jesaja: De nacht is gekomen, waard. 

De nacht waarop de wereld wacht. 

Waarin alle sterren zullen verbleken. 

Want… 

Hij gaat zitten, vouwt het boek open, en begint te lezen.  

Wij dwalen in de diepste donkerte. 
Schimmen zijn wij, in de schaduw. 
Wie wijst ons de weg? 

Een nieuwe ster zal stralen! 
Een nieuw licht zal schijnen! 
Een nieuwe tijd begint! 
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Wat zullen wij gelukkig zijn! 
Wij zullen juichen! 
Wij zullen zingen! 
Wij zullen dansen! 

Want een kind wordt ons geboren, 
de Messias wordt ons gegeven, 
de redder van ons al. 

Die ons de liefde leert, 
die ons de weg zal wijzen: 
koning voorgoed! 

En dan vouwt hij het boek weer dicht. De waard geeft een wat cynisch commentaar. 

Waard: Eh, nou, Jesaja, dank-je-wel hoor. 
Wat hebben mijn gasten daar nou aan? 

Dat oude boek. 
"Schimmen zijn wij in de schaduw", 
nou, dat valt best mee. 
Zo donker is het hier niet.  

Enne, die nieuwe ster, dat klopt al helemaal niet. 

Het zijn er namelijk vijf, 
Kijk dan… 

Maar voor hij weer aan zijn sterrentelritueel kan beginnen, komen de deernen tussenbeide. 

Marloes: Hè, toe nou Waard,  
Dat kennen we nou wel. 
En je kunt best beter luisteren naar Jesaja. 

"Die ons de liefde leert", 
nou, dat zou wat voor jou zijn. 

Want hoe je net die herders wegjoeg… 

Mariske: Ach Marloes, laat nou maar. 
Hij verandert toch niet meer. 

Maar Jesaja zei ook dat we zouden dansen. 
En we hebben hier een dansgroep! 
De Vijf Sterren nog wel! 

5. 19:15 Entertainment: De Vijf Sterren dansen 

Waarna een spetterend optreden van de dansgroep volgt. 

De waard is erg enthousiast. 

Waard: Geweldig! Prachtig! Verbluffend! Fantastisch!  
eh… 

en weer de pink,  
*Schitterend! 

Kijk ziet u, mijn waarde gasten, 
U bent niet voor niets naar het Grand Hotel Vijf Sterren gekomen. 

Dan kun je optredens als deze verwachten. 

*Niveau. *Klasse. *Gratie. *Perfectie. *Finesse. 

Ja, dat is niet voor iedereen. 
Alleen voor de mensen die meetellen! 

Telt u mee? 
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Hij doet de sterrentelceremonie met de gasten 
Een, twee, drie, vier, vijf! 

6. 19:20 Maria en Jozef zijn ook niet welkom 

Mariske:  Waard, er wordt alweer aan de deur geklopt. 

Waard:  Wat? Nu nog? Op dit uur? 
Wie mag dat wel wezen? 

Mariske: Een timmerman.  
En een meisje in het blauw. 

 Ze… 

Waard: Laat mij maar even.  
Al dat gepeupel aan de deur. 

Een timmerman.  
Met een meisje.  
Nou ja. 

Maria en Jozef komen wat beter in beeld. 

Waard: Ja? 

Jozef: Wij wensen u een goedenavond, waard. 

Waard:  Ja? 

Jozef: Wij zouden graag in uw herberg… 

Waard:  Herberg? Wat zeg je? 

Grand Hotel! Heb je die vijf sterren niet gezien? 

Jozef:  … graag in uw hotel overnachten… 

Waard:  Wíe zouden graag in mijn Grand Hotel overnachten? 

Jozef: Maria en ik. 

Waard: Maria?  
Is dat je vrouw? 

Jozef: Eh, nee, eh ja, eh, ziet u,  
dat is wat lastig uit te leggen.. 

Waard: En zie ik het goed? 
Nog zwanger ook? 
Dat is zeker ook wat lastig uit te leggen! 

En dat in mijn Grand Hotel? 
Een timmerman met zijn vriendin? 
Daar kan geen sprake van zijn. 

Dit hotel is alleen voor mensen die meetellen.  
Ik wijs jullie de deur! 

Wegwezen! 

Marloes: Maar waard, dat kun je niet maken. 
Het kunnen dan wel arme mensen zijn, 
maar je kunt ze toch niet zomaar wegsturen! 

Mariske: En het is nog ontzettend koud ook! 

Waard: Nou goed dan. 
Ik verwijs jullie door. 
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Naar een verblijf van wat mindere klasse. 
Aan de overkant van het veld.  

Niet zo luxe als mijn hotel,  
maar prima geschikt voor jullie soort mensen. 

Een éénsterrenverblijf, zou ik zeggen, haha. 

Marloes: Maar waard, dat is de oude schuur! 
Met een groot gat in het dak! 

Waard: Daardoor kun je dan prachtig die éne ster zien, haha. 

Mariske: Kunnen we ze niet wat warms meegeven? 

De waard komt met een stapel oude lappen te voorschijn. 

Waard: Kijkt u eens, een lakenpakket.  
Niet van vijfsterrenkwaliteit, 
maar goed genoeg voor mensen die toch niet meetellen. 

Ga nou maar gauw; 
hier is werkelijk geen plaats voor jullie. 

Want die vijf sterren, die hangen er niet voor niets!  

Maria en Jozef druipen af. De waard sluit met een groots gebaar de deur. 

7. 19:22 Gabriël verschijnt in de verte 

Marloes: Nou, waard, ik vind dat echt niet netjes van je. 
Dat ouwe schuurtje, in deze kou. 

Mariske: En dat was geen lakenpakket, 
dat was de stapel ouwe doeken! 

Marloes: En dat wist je best! 

Waard: Jaja, bemoei je er nou maar niet mee. 
Zorg liever dat de gasten kunnen gaan slapen. 

Doen jullie het licht uit? 

Alle lichten uit 

De kinderen gaan slapen, evenals de waard en de deernen  

Spots op Gabriël aan 

Als het even echt donker is, gaat er fel licht aan, aan de andere kant van het matglas. De engel 
Gabriël verschijnt, eerst in stilte, dan speelt hij Glo-oo-oo-ooria op de blokfluit.  

Glo7ria, refrein, op altblokfluit 

Hij verdwijnt in de verte, het licht dooft weer.  

Spots op Gabriël uit 

De waard is erg geschrokken. Hij knipt een leeslampje aan 

Leeslampje aan 

Waard: Wat was dat?  
Wie? 
Waarom? Waar? Wanneer? 

Jesaja: De nieuwe tijd, waard! 
De nieuwe tijd breekt aan! 
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De Messias komt! 
De redder van ons al! 

Waard: Ach hou toch op, Jesaja, 
ik vind het doodeng allemaal. 

Marloes: Dat komt ervan waard. 
Arme mensen wegjagen, 
en dan bang zijn voor het licht. 

Waard: Laten we maar weer gaan slapen…  

Leeslampje uit 

8. 19:25 De herders komen vertellen 

Nauwelijks is het weer donker, of er wordt luid op de deur gebonkt. 

Leeslampje aan 

Herder 1: Gauw! Doe open! 

Herder 2: Jullie moeten het horen! 

Mariske en Marloes laten de herders binnen. Ze lopen meteen naar de waard 

Gewoon licht aan 

Herder 1: We hebben heel goed nieuws! 

Herder 2:  Goed nieuws voor iedereen! 

Herder 1: Er was een engel, 
midden in de nacht. 

Die zei dat de Messias gekomen is, 
de redder van ons al. 

En dat dat een gewoon babytje is. 
In oude doeken gewikkeld. 
En het ligt in een voerbak! 

We zijn meteen gaan kijken. 
En het is waar! 
Precies zoals de engel vertelde. 

Herder 2: En nu gaan we het aan iedereen vertellen 
Want de hele wereld moet het weten! 

9. 19:26 Allemaal op stap 

Mariske: Ja! Laten we er gauw heen gaan! 
Kom op, allemaal opstaan! 

Ezels ook, loop er maar achteraan 
De Messias! 

Die willen we zien! 

Waard: Neenee, nee, neenee, ik, eh, ik, eh 

Marloes:  Wat nu waard, durf je niet mee? 

Waard: Eh, nou, ik eh, ik heb die mensen net… 

Mariske: Wees maar niet bang, waard. 

Heb je het dan niet gehoord? 
De Messias, dat is goed nieuws, 
goed nieuws voor iedereen! 
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Marloes: Zelfs voor jou, waard! 

Waard: Nou goed dan, als jullie het zeggen. 
Als ik maar niet vooraan hoef te lopen… 

Mariske: Maar wacht eens,  
als het daar zo koud is… 
en dat kindje ligt alleen in oude doeken 

Marloes: We nemen gewoon onze tapijten mee! 
Goed idee, waard? 

Waard: Heel goed idee. Doe maar vijf! 

Het hele gezelschap gaat op pad, Mariske voorop, de koffieruimte uit, de kerkruimte (= het veld) in.  

10. 19:30 Gabriël verschijnt opnieuw 

Als het gezelschap helemaal in de kerkruimte is, verschijnt Gabriël nog een keer, nu direct vóór hen.  

Felle spot op Gabriël aan 
 

Engel zingt alles a capella 

Gloria  
in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 

 Wees maar niet bang, 
 want ik heb goed nieuws voor jullie, 
 goed nieuws voor iedereen. 

Gloria… 

 Vandaag is in Betlehem, 
 de stad van koning David, 
 de Redder geboren: 
 de Messias, 
 die zo lang al wordt verwacht. 

Gloria… 

Je kunt hem hieraan herkennen: 
 het is een kindje, 
 in doeken gewikkeld, 
 en het ligt in een voerbak. 

Gloria… 

Felle spot op Gabriël uit 
 

Het gezelschap loopt door tot de kerststal, alwaar Maria zit en Jozef staat en het kindje in de voerbak 
ligt, of bij Maria op schoot. Gabriël vliegt gezellig mee.  

11. 19:35 De Messias gevonden 

Het wordt nu waarschijnlijk best rommelig. Niettemin weet Maria het woord te nemen. Ze richt zich in 
eerste instantie tot de kinderen. 

Maria: Beste hotelgasten,  
wat fijn dat jullie gekomen zijn. 
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Ik ben zo gelukkig, 
ik kan wel juichen! Zingen! Dansen! 

Zien jullie mijn kindje? 
Een jongetje is het. 
Hij heet Jezus, 
de redder van ons al. 

Hij zal ons de liefde leren, 
hij zal ons de weg wijzen, 
naar vrede op heel de aarde, 
voor iedereen, altijd, overal. 

Waard: Maar…  
Maar… maar, maar, Maria, 

niet voor mij. 

Dat kan toch niet? 

Ik ben zo slecht geweest 
Ik dacht alleen maar aan mijn hotel 
En aan alle mensen die meetellen. 

Maar de armen, die joeg ik weg, 
want die telden niet mee bij mij. 

En nu… 

Maria: Maar waard,  
heb je het niet gehoord? 

Jezus, de redder van ons allemaal. 
Want voor God telt iedereen mee. 

Dus ook jij!  

Waard:  Oh Maria, 
wat ben ik blij om dat te horen 

Gelukkig hebben we iets meegebracht. 
Geen vijf sterren, want wat stellen die nou voor? 

Nee, dekens! 
Je kindje verdient de warmte van ons allemaal! 

De kinderen geven de dekens aan Maria, die ze dankbaar aanpakt en doorgeeft aan Jozef, die er zeer 
timmervaardig de kerststal mee begint te bekleden.  

12. 19:40 Vertel het de hele wereld! 

De beide deernen bieden de laatste deken aan. Dan richten ze zich tot de kinderen 

Marloes: Maar beste gasten, 
dit moeten we vertellen, 
dit goede nieuws, 
dat de redder gekomen is, 
dat er vrede op de wereld komt, 
dat iedereen meetelt. 

Mariske: Ja, iedereen moet dat weten! 
Over de hele wereld! 

Maar, eh, hoe doen we dat… 

Marloes: Ik heb een goed idee! 

We hebben toch de registratieformulieren van de keizer? 
Daar moeten we allemaal nog een bericht in posten. 
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Als we daarin nou schrijven wat er gebeurd is, 
van het kindje, 
of van de vrede die komen gaat, 
of van alle mensen die meetellen 
of bedenk zelf maar wat. 

Mariske: En dan sturen we die naar de heraut van de keizer. 

Marloes: En die zet ze dan op het Internet. 
Dan kan de hele wereld het goede nieuws zien! 

13. 19:41 Kinderactiviteit 

De kinderen gaan nu terug naar de koffieruimte en maken daar hun registratieformulier af, 
ondersteund door de ouders en anderen. Bij de deur staat de heraut des keizers, die de voltooide 
formulieren in ontvangst neemt en ze op het internet plaatst, hetgeen in dit geval verbeeld wordt door 
ze met een plakbandje op de deur te hangen.  

14. 19:50 De heraut en de formulieren 

De heraut blaast op zijn trompet en roept aldus iedereen om zich heen, de kinderen zittend op de 
grond. Zelfs de Heilige Familie komt uit haar stal om te kijken. 

Heraut: Zijne  

Generale Grootheid 
Regeerder van Rome 
Vorst der Volkeren 
Weldoener der Wereld 
Heerser van het Heelal 
Index van het Internet 

Keizer Augustus 

Bevestigt uw registratie 
en heeft welwillend  
kennis genomen van uw berichten. 

Dankzij uw bijzondere ijver 
zal het goede nieuws  
over de wereld bekend zijn. 

Nu en tot in eeuwigheid! 

Vanaf hier valt er niet veel meer te scripten. Als er tijd is, bespreekt de Heraut nog enkele berichten. 

15. 19:55 Afsluiting 

Tenslotte bedankt Maria de heraut. Dan vraagt ze aan de engel of die nog eens zo mooi kan zingen. 
Maar de engel stelt voor dat K5 het mooie kerstliedje nog eens zingt. En dat doen ze. 

K5 zingt  
Een voerbak voor een koning, 

de ouders herhalen regel 4 

Als allerlaatste neemt de Waard het woord en denkt aan: 
• bedanken van iedereen, baby, kinderen, jongeren, ouderen 
• bijdrage aan de hotelkosten in een mandje 
• verzoek of de ouders helpen met opruimen 

------- 
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