De meetellers

Kerstspel met kinderen, Studentenkerk Nijmegen 2008

De keizer beveelt het: iedereen moet geteld worden! Moe van de reis zitten we 's
avonds in een luxueus vijfsterrenhotel. Wat is het daar gezellig! Totdat er van die lui
die niet meetellen aan de deur komen.

"Weg!" roept de waard. "Gaan jullie maar naar het éénsterrenverblijf op het veld!"

Maar zo eenvoudig zit de wereld toch niet in elkaar. En zeker niet op Kerstavond...

Een voerbak voor een koning
Willibrord Huisman
voor de kinderkerk
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wat mag dat wel we- zen, waar gaat dat voor door?
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Wie zo wordt ge- bo- ren, die stelt niet veel voor.

2. Een meisje, een engel, drie wijzen van ver
en Gloria Deo!, en kijk wat een ster
En dat voor zo'n kindje, wat mag dat wel zijn?
dat moet veel beloven, al is het nog klein.

3. Hosanna, hij is het, de redder van ons al,
Die voor alle mensen het kruis dragen zal
Wie mag dat wel wezen, die dat voor ons doet?
Wie zo'n weg kan wijzen, is koning voorgoed.
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Weldadig schmierend zingen
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Beste ouders en andere 12-plussers, 'De meetellers' is bedacht en opgezet door de

Kinderkerkgroep van de Nijmeegse Studentenkerk;
tekst en muziek zijn geschreven door Willibrord
Huisman.

we proberen de kerstvieringen goed te laten verlopen, door
de kinderen actief in het spel te betrekken. Daartoe spelen we
het spel met de kinderen; we vragen u de kinderen dus niet bij

u op de stoelen te houden. Op de website van de Kinderkerk vindt u alle teksten

van dit spel en binnenkort een fotoverslag. Ook
staan daar altijd het laatste nieuws, jaarprogramma,
achtergrondartikelen, spelen, verhalen, liederen,
partituren, plannen, verslagen, foto's, opnames, en
veel kindertekeningen: www.ru.nl/kinderkerk

We werken dit jaar zonder luidsprekers. Mocht u een peuter of
baby bij u hebben die onverhoopt wat luidruchtig wordt, dan
kunt u gebruik maken van de kinderkerkruimte (richting
stiltecentrum, maar daarvoor al de trap op, en dan rechts).

Na de viering is er limonade en koffie voor iedereen.

Ter dekking van de materiaalkosten voor deze viering staat bij
de uitgang van de kerk een mandje op uw bijdrage te
wachten. Helpt u ook een handje met opruimen?

Voelt u uzelf en uw kinderen verbonden met de Studenten-
kerk, dan hebben wij graag dat u uw kinderen inschrijft in de
kinderkerklijst. U ontvangt dan mailtjes zodra er iets te doen is
en u krijgt toegang tot een besloten gedeelte van de website.
Geef uw emailadres aan een van de leden van de kinderkerk-

De kinderkerkgroep:

Mariske Westendorp, Inge
Leuverink, Emérence Drenth,
Riekie Dunnewind, Marloes
Bruckwilder, Geert Lamers
(3501311), Willibrord
Huisman (3563753).

Gaststerren:

groep; de inschrijving gaat dan verder in alle rust via e-mail. Hester Stoker, Jos Brink, Wieke en Joris Tabak,
Edger Gubbels, Anna en Marieke Chatelion Counet,
Maud Robben, Amber van Pol, Charlotte Steenbrink,

Anne te Hennepe, Leonie Brink

Kindernevendiensten zijn er op elke eerste en derde zondag
van de maand, tot en met 21 juni. Dit jaar is er Groot
Tafelfeest voor de derde- en vierdegroepers; (volgend jaar
niet). Meld uw kind snel aan als u geinteresseerd bent. Studentenkerk Nijmegen Erasmuslaan 9,

024-3619188, www.ru.nl/studentenkerk
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